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WOLWERKPLAATS MOEDER AARDE

Wolwerkplaats Moeder Aarde in Overhoven, met
eigenaresse Annemie Koenen, bestaat dit jaar precies 20
jaar. Een mooie gelegenheid om dit in ons wijkblad eens
nader te belichten.

Overhoven is de woon- én werkplek van Annemie
Koenen.
Annemie beoefent het mooie ambacht (wol)vilten in al zijn
facetten professioneel op een zeer hoog niveau, waarbij
de nadruk ligt op het creëren van kwaliteitsvilt.
Voor een ieder die zich wellicht zal afvragen “wat is nou
precies vilt?“ volgt nu eerst een korte uitleg. Vilt ontstaat
door middel van het krimpen van (wol)vezels met behulp
van warm water, zeep én wrijving. Door wrijving haken
namelijk de (wol)vezels in elkaar en vormen uiteindelijk
een stevig doek, het zogeheten vilt.
De liefde voor wol zat er op jonge leeftijd reeds in want
Annemie deed al ambachtelijk wol spinnen op 18-jarige
leeftijd. Die liefde is met het verstrijken van de jaren alleen
maar groter geworden door van haar passie haar vak te
maken.
Ze haalt veel van haar inspiratie uit de natuur waarmee ze
zich zeer verbonden voelt. De vele reizen naar Centraal
Azië, dé bakermat van vilt, hebben bijgedragen aan haar
vakmanschap en creativiteit. Ook een meerjarige
samenwerking met de befaamde Hongaarse
viltkunstenaar/pionier István Vidák is van zeer grote
invloed geweest om op haar uiteindelijke hoge
professionele niveau te komen. Daarnaast kreeg ze
onverwacht de mogelijkheid om in 2008 in Amerika te gaan
doceren en verwierf hiermee ook internationale
bekendheid.
Annemie werkt bijna uitsluitend met haar eigen geverfde
wol en zijde en tevens met recycling materialen. Daarnaast
heeft ze nog een grote liefde, nl. vrij borduren,
voornamelijk intuîtief, waarin ze zich terecht een
kunstenares mag noemen. Hoewel zeer tijdrovend is het
borduren in hoge mate rustgevend en het resultaat is
werkelijk adembenemend.
Ze is met recht een vakvrouw pur sang te noemen en dat
op diverse vakgebieden. Ze blijft zichzelf voortdurend
uitdagen zowel als docente maar ook als kunstenares.
Haar levenshouding in samenspel met haar bevlogen

vakmanschap vormen een prachtige combinatie en maken
haar tot een graag geziene persoonlijkheid. Geen wonder
dat in de afgelopen jaren reeds vele cursisten de weg naar
Annemie wisten te vinden, zowel in haar eigen werkplaats
of door deelname aan een van haar workshop elders in het
land. De laatste jaren is ze overwegend internationaal
actief o.a. in Italië, Spanje, Duitsland, Engeland,
Oostenrijk en Amerika.
Wolwerkplaats Moeder Aarde is in 1999 ontstaan door
een samenloop van levensfases.
Oorspronkelijk komt Annemie uit de gezondheidszorg, als
B-verpleegkundige en gedurende ruim 15 jaar o.a. werk-
zaam geweest bij Pepijn en Welterhof.
Haar liefde, geduld, empathie en kundigheid voor de
patiënten vormden haar grote drijfveer. Echter, omdat ze
zich in haar vakgebied erg beperkt en beknot voelde, door



BINNEN- EN BUITENZONWERING
WONING EN PROJEKTSTOFFEERDER

KASTELENWEG 30, 6136 BJ  SITTARD
T: 046 4524766   M: 06 108 36 267

WWW.THEIADAMS.NL

Schoonheidsbehandelingen
met Monteil Paris

Pedicure behandelingen
Medisch pedicure

 Reuma  Nagelbeugels
 Diabetes  Nagelreparaties
 Overige risicovoeten  Ortheses

In de meeste gevallen worden de medisch
pedicure behandelingen vergoed door uw

zorgverzekeraar!

Peggy Peters
Schaloenstraat 27, 6136 CL Sittard

Tel. 06 - 28 71 01 41
info@peggyssalon-sittard.nl
www.peggyssalon-sittard.nl
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Dierenkliniek “Si - tard”
Heistraat 39, 6136 BA Sittard

Behandeling uitsluitend op afspraak
Tel: 06 - 10 23 53 24

Winkelcentrum Limbrichterveld
Dempseystraat 6  6135 CH Sittard

046-4526022
info@breutjesenzo.nl
www.breutjesenzo.nl

Pilates, Yoga, Spinning, Power balance,
Power pump,

Body fit, Mannenuurtje 60+.

SPORTEN IN GROEPSVERBAND
Boekhouding – Administratie – Vastgoed beheer

           Uw administratie in vertrouwde handen

               Thorbeckestraat 1, 6136 DC  Sittard
               T: 046 – 2048840 M: 06 – 54940303
               info@lexello.nl    -     www.lexello.nl
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met name de regelgeving, is ze met pijn in het hart gestopt.
Met de wijsheid dat ze haar creativiteit tot uiting wilde
brengen, heeft ze daarom in deeltijd HBO-Mikojel gevolgd
waarbij ze tevens een onderwijsbevoegdheid behaalde. Dit
was voor haar ook een bevestiging dat ze het juiste pad
gekozen had.
De samenloop van een gezin met 1 kind, een tweede op
komst, de drukkerij van haar echtgenoot, waarbij het
aanvankelijk de bedoeling was dat Annemie daaraan ook
een bijdrage zou gaan leveren, én een verhuizing naar het
huidige pand in Overhoven, hadden een tijdlang
voorrang, met als gevolg dat het vilten tijdelijk op een
lager pitje kwam te staan.
Tijdens de basisschoolperiode van haar kinderen op de
vrije school in Sittard was Annemie zeer nauw betrokken
bij schoolse creatieve activiteiten. Steeds vaker werd een
beroep op haar gedaan: eerst als zogenoemde vrijwillige
meehelp-moeder, later als officiële handwerkjuf. Dit kwam
vooral omdat Annemie over een onderwijsbevoegdheid
beschikte én er bovendien een tekort aan juffen was.
Gedurende een periode van 5 jaar blijft de school maar
groeien evenals de activiteiten van Annemie. Met
inmiddels een derde kind besluit Annemie een sabbatical
te nemen, waarin ze overigens wel een applicatie vakwerk
Handwerken volgt. Hierna besluit ze definitief niet meer
terug te gaan als juf.
Het spreekwoord “ Het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan” is hier zeker van toepassing. Annemie wordt duidelijk
gemist op school en wordt daarom benaderd door zowel
kinderen als hun moeders. Er ontstaat al snel een
zaterdaggroep bij Annemie aan huis. Dat neemt een vlucht
en dit is het prille begin van wat uiteindelijk in 1999
officieel “Wolwerkplaats Moeder Aarde” is geworden.
In deze werkplaats komen gezondheidszorg en onderwijs
bij elkaar. Annemie vervult hierin de rol als begenadigd en
bevlogen docente met oog voor ieder persoon; zoals ze
het zelf benoemd: “ iedereen is anders, zo ook de
benadering.”
Moeder Aarde is tevens een officieel erkende
leerwerkplek. Ideaal om te starten met het ambacht vilt

maken maar ook een plek voor mensen in een herstel- of
reïntegratieperiode. Bezig zijn met wol en vilt is nl bij
uitstek geschikt om tot rust te komen;  Annemie noemt het
: harmoniseren!
In wolwerkplaats Moeder Aarde kun je les krijgen in de
vorm van dagdelen, waarbij normaliter een prijs geldt per
dagdeel deelname.
Vanwege dat er in de werkplaats heel veel voorbereidend
werk voor Annemie zelf is, bijvoorbeeld materialen voor
de winkel, is alle hulp welkom. Daarom heeft ze
“Helpende Handen” bedacht en dat past helemaal bij de
filosofie van Annemie. Deelnemers kiezen er dan voor om
slechts een gedeelte van de dagdelen te betálen en de
resterende dagdelen te voldoen in natura, de zogeheten
“Helpende Handen”. Ze krijgen de helft van het aantal
dagdelen les van Annemie en de andere helft van de
dagdelen helpt men mee in de werkplaats met de
voorkomende werkzaamheden, afhankelijk van iemands
ervaring en/of mogelijkheden. Dit is ook meteen de kracht
van de werkplaats. Bijkomend voordeel voor deelnemers
is dat je kunt oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Een
zeer effectieve manier om het ambacht goed in de vingers
te krijgen. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten!
Vanaf ca. 2006-2007 is Annemie als docente vooral
internationaal actief. Cursisten kunnen inschrijven op een
meerdaagse cursus, waarbij Annemie  ingehuurd wordt
door de organisator. Deelnemers zijn meestal mensen die
reeds bekend zijn met het vilten, maar die hun kennis
willen uitbreiden met nieuwe technieken. Ook speciale,
Aziatische, borduurtechnieken komen aan bod,
afhankelijk van de inhoud van de cursus.
Vanaf 2013 is ze zich meer gaan richten op accessoires. Ze
ontwerpt en creëert van haar eigen gemaakt kwaliteitsvilt
de mooiste hoeden, sjaals en andere accessoires. Al haar
stukken zijn unica’s, van elk dus maar één! Vooral het in
regenboogkleuren-vilt valt hierbij op en dit is met recht
een specialiteit van Annemie. Ze neemt deel aan beurzen
en tentoonstellingen, waarbij het vaak een combinatie is
van tentoonstelling, cursus en verkoop. Kortgeleden is ze
zelfs benaderd door een vrouwelijke designer uit Den
Haag voor een samenwerking met een zeer exclusieve
speciaalzaak. Deze is met name gericht op moeders van
bruiden die daar dan van top tot teen gekleed kunnen
worden.
Vanwege haar bekendheid, vooral in Duitsland, wordt ze
tevens regelmatig benaderd voor een bijdrage in
vaktijdschriften cq. vakbladen.
Misschien bekend, maar misschien ook niet : vanaf 2017
heeft Annemie een eigen galerie aan huis : “Creaties in
Vilt” ! Locatie: Overhoven 71, Sittard (pand waarin ook
drukkerij Pasklaar gevestigd is) Iedereen is welkom, dus
loopt u gerust vrijblijvend eens binnen.
Samenvattend kunnen we concluderen dat we hier te
maken hebben met een zeer bevlogen, gepassioneerd
docente mét verworven kunstenaarschap!
In één woord: CHAPEAU!
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Installatiebedrijf Haas vof
CV installaties  Gas  Water  Sanitair  Onderhoud

Huur en Lease
van CV-ketels
Hortensiastraat 40  6163 MJ Geleen

Tel./Fax: 046-4510521  Mobiel 06-51083367

Erkend installateur voor

Hondenkapsalon

“Sirius”

Karin Starmans

Nusterweg 60
6136 XB  Sittard
Tel: 046-4234232

www.hondenkapsalonsirius.nl

Walramstraat 1
6131 BK  Sittard
tel.: 06 5555 1800
www.mondzorgmaud.nl

Heeft u wel eens last van:
- Bloedend tandvlees?
- Gevoelige tanden?
- Losse tanden of kiezen?
- een slechte adem?
- Of draagt u of uw kind een beugel?

Maak een afspraak met Mondzorg Maud, uw mondhygiënist!

U heeft géén verwijzing van de tandarts nodig om mij te bezoeken. Tijdens uw afspraak
bespreken we uw zorgwensen en stellen we samen een persoonlijk zorgplan op.

Kinderen tot 18 jaar 100% vergoeding uit de basisverzekering. Indien u 18 jaar of ouder
bent en een aanvullende tandartsverzekering heeft, krijgt u ook een vergoeding.
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Parochie                    Overhoven
Parochiecentrum: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard H. Mis:
Tel.: 046-458 30 23 Zondag 10.30 uur
Bereikbaar: maandag gesloten
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
donderdag van 10.00 - 11.00 uur
ING Bank NL37 INGB  0001 0353 14
Rabobank  NL60 RABO 0147 6355 94 Administrator:
t.n.v. Parochie H. Hart - Sittard Mgr. Deken W. van Rens, 046-4512275

MEDEDELINGEN
De info van de parochie H. Hart Overhoven is ook te
vinden op www.rk-kerken-sittard.nl
Indien u nog meer wilt weten over de parochie Overhoven
dan kunt u via deze site onder het kopje parochies klikken
op H. Hart-Overhoven. Onder de foto van de kerk vindt u
bovendien een financieel overzicht onder de link naar
publicatie website ANBI.
Kijk eens op onze facebook-pagina:

KERK OVERHOVEN

U kunt in het parochiecentrum terecht op dinsdag,
woensdag,  donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
U kunt binnenlopen voor informatie, opgeven van
misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, zieken-
bezoek, overlijden, enz., maar ook voor een gesprek met
een kopje koffie. Het kantoor zorgt ervoor dat het
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de
heer Deken of het daarvoor aangewezen lid van het
pastorale team. Het parochiecentrum is ook telefonisch
bereikbaar: 046-4583023. Er kan ook een boodschap
worden ingesproken. Pastoor-deken Mgr. W. van Rens is
telefonisch bereikbaar: 046-4512275.

ROZENKRANSGEBED
In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37,
Sittard

Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op
donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed.
De zusters Dominicanessen zullen regelmatig de rozen-
krans voorbidden. U kunt ook binnenlopen om een
kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.

CONCERT 23 JUNI JL
  Op zondag 23 juni organiseerde de stichting ‘Leif en
Leid’ een prachtig concert in onze kerk. Dit concert werd
verzorgd door Vocaal Ensemble Parkstad (o.l.v. Harrie
Spronken) m.m.v. Marie Jean Lemmens sopraan), Thijs
Hannen(tenor). Het orgel werd bespeeld door Pierre
Lebon en Efrem Verleng. Uitgevoerd werden werken van
o.a. W.A. Mozart, Antonio Lucio Vivaldi, John Rutter,
Franz Schubert en Zoltán Kodály, Damien Kehoe en nog
vele anderen. Het publiek dat in groten getale naar de
kerk was gekomen op deze warme zomermiddag, genoot
van de koelte in de kerk en de warmte van het concert.
Voor hen die verhinderd waren: volgend jaar in juni volgt
een nieuw concert.

HEILIGE CORNELIUS
Op 16 september viert de kerk het feest van de heilige
paus Cornelius. Hij was paus in de derde eeuw en stierf
vermoedelijk in het jaar 253. Het was de tijd van de
christenvervolgingen. Onder zware druk gingen veel
gelovigen toch weer de Romeinse goden aanbidden.
Cornelius stond erom bekend dat hij hen mild bejegende

en vergeving schonk als ze weer wilden terugkeren bij de
kerk. Die vergevingsgezindheid kwam hem binnen de kerk
op veel kritiek te staan van gelovigen die wat strenger in
de leer waren. Uiteindelijk werd Cornelius zelf ook
slachtoffer van de christenvolging.
Aan het begin van de vijfde eeuw nam bisschop
Severinus de verering voor Cornelius mee naar Keulen.
Van daaruit verspreidde de devotie zich ook naar een
klooster dat vlakbij Aken lag en later de naam
Kornelimünster (Corneliusklooster) aannam. De monniken
uit Aken hebben de Corneliusverering vermoedelijk
meegenomen naar Maastricht. In de loop van de eeuwen
zijn er op diverse plaatsen in Limburg bedevaarttradities
rond Sint Cornelius ontstaan. Maastricht-Borgharen en
Heerlerheide zijn daarvan de bekendste. Op grond van zijn
naam (Cornu betekent hoorn) is Cornelius altijd
beschouwd als patroonheilige van vee, huisdieren en
veehouders.

CORNELIUSVERERING IN OVERHOVEN
In de in 1923 te Overhoven gebouwde noodkerk, het
huidige Oos Kaar, ontstond hetzelfde  jaar een devotie
voor de H. Cornelius. Vooral uit de directe omgeving
kwamen in het feestoctaaf bedevaartgangers voor de
waterwijding, relikwieverering en kinderzegen. Cornelius
werd aangeroepen als beschermer tegen kinder- en
zenuwziekten. Van een bedevaart is sinds 1990 weliswaar
geen sprake meer, de feestdag wordt door de parochier
nog steeds gevierd. Op zondag 15 september kunt u na de
H.Mis weer de Corneliuszegen ontvangen.

KERKPROEVERIJ
Zondag 29 september is er weer een zogenaamde
“kerkproeverij”, waarbij u gevraagd wordt om iemand mee
te nemen naar de kerk. De actie is bedoeld als vriendelijke,
positieve manier om mensen die al een tijdje niet meer – of
misschien nog nooit – in de kerk zijn geweest eens op een
nieuwe manier kennis met het parochieleven te laten
maken; om ze als het ware eens aan de kerk te laten
‘proeven’. Vandaar de naam. In onze parochie is er dan
een gezinsviering met als thema: St. Franciscus en de
dieren. Na de Eucharistieviering is er dan weer de
jaarlijkse dierenzegening, waarbij iedereen natuurlijk ook
van harte welkom is.

DIERENZEGENING IN OVERHOVEN
OP ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

Op zondag 29 september 2019 vindt er in de H. Hartkerk
van Overhoven (Geldersestraat 37 Sittard) een
Gezinsviering plaats om 10.30 uur in het teken van
dierendag (H. Franciscus).
Tijdens deze Gezinsviering kunnen kinderen hun knuffels
laten zegenen. De gezinsviering zal worden opgeluisterd
door het kinderkoor ‘The Voices of Kids’.
Vanaf 12.00 uur heeft u de gelegenheid om uw (huis)dier
te laten zegenen op het veldje naast de parochiekerk. Alle
dieren met hun baasjes zijn van harte welkom! Klein en
Groot!
Ook alle geïnteresseerde mensen zijn welkom!
Verder wordt er gezorgd voor muziek, veel gezelligheid,
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Kindercentrum Overhoven
Dé Natuurlijke Kinderopvang

Dagopvang, voor- en naschoolse kinderen  Speelopvang mogelijk in de ochtenden
Huiselijk warm, rust, gezellige sfeer  Biologische maaltijden en fruit
 Pedagogisch verantwoorde opvang  Kinderyoga en muziekles
 Leeftijd vanaf 6 weken tot 12 jaar  LRK: Hele dag opvang: 122456713

BSO: 16442223

www.kindercentrumoverhoven.nl

info@kindercentrumoverhoven.nl        Overhoven 123, 6136 EC Overhoven                   maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur

Kwestie van Smaak is uw partner voor feesten
en partijen. Laat uw culinaire zorgen de onze zijn!
Wij verzorgen diverse soorten heerlijke buffetten bij
u thuis of op een andere door u gekozen locatie.
Tot in de puntjes verzorgd, voor een familiefeestje,
verjaardag, communie of misschien wel een
zakelijk evenement.

Bij Kwestie van Smaak heeft u keuze uit diverse
smaakvolle mogelijkheden zoals koude en warme
buffetten, Italiaans buffetten, visbuffet, hapjes-
buffet, barbecuefestijnen en verschillende uitbrei-
dingen, zowel warm als koud.
Bezoek onze website en bekijk een keur van
lekkerheden.

Verras uw gasten! Kwestie van Smaak  regelt
het voor u ...

Heistraat 29, 6136 BA  Sittard
T 046-451 56 39 F 046-458 76 77

E info@kwestievansmaak.info
I  www.kwestievansmaak.info

In goede sfeer werken aan de
verbetering van uw Frans?

Dat kan bij Taalstudio Klomp:

 van beginners tot gevorderden
 zowel overdag als ‘s avonds
 meestal 2 - 3 personen
 veel persoonlijke aandacht
 nadruk op het leren spreken

en verstaan van het Frans
 ook bijlessen en examentraining

Wilt u meer informatie:
06-42817208

info@taalstudioklomp.nl
www.taalstudioklomp.nl
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Kopij voor het volgende wijkblad
kunt u tot uiterlijk

23 september 2019 inleveren
bij de heer J. van Eijk, Walborgstraat 3

of mailen naar: wijkbladoverhoven@hotmail.com

Advertenties bij de heer G. Voet,
Rolandsweg 2 te Sittard

Het volgende wijkblad verschijnt
11 oktober 2019

STICHTING  WIJKBLAD

E-mail: wijkbladoverhoven@hotmail.com
Web: www.wijkbladoverhoven.nl
IBAN: NL76RABO 0147606012

J. van Eijk, Walborgstraat 3, tel. 452 23 17
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 451 88 89
H. van Amelsvoort, Walborgstraat 9, tel. 451 38 58
M. Langeveld, Rijksweg Noord 302, tel. 06-54771671
W. Faworek, Lichtenbergstraat 8, tel. 06-22466201
M. Lebon, Hillenraedtstraat 29, tel 06-38497674

koffie, thee en iets lekkers erbij georganiseerd door de
stichting Leif en Leid.
Laat u verrassen en kom op 29 september naar
Overhoven!

OPROEP:
Stofzuiger voor de poetsploeg van de kerk van Overhoven
De poetsploeg van de kerk van Overhoven, bestaande uit
allemaal vrijwilligers, is op zoek naar één of twee
stofzuigers. Heeft u een goed werkende stofzuiger over en
u wilt deze weg doen? Dan houden wij ons van harte
aanbevolen! Ook als het gaat over schoonmaakmaterialen.
Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Ruigt,
telefoon: 046-4526312, email: ingrid.ruigt@home.nl

SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
Op zondag 6 oktober (dit in tegenstelling tot eerdere
berichten) kunnen onze zieke en oudere parochianen, die
door de broosheid van het leven getekend zijn, in
groepsverband het sacrament van de ziekenzalving
ontvangen. Pastor Ewals zal dit sacrament toedienen
tijdens de Eucharistieviering. Achter in de kerk vindt u de
uitleg en het formulier waarmee u zich kunt opgeven. U
kunt zich hiervoor ook aanmelden bij het parochiekantoor.
Houdt u er rekening mee dat pastor Ewals nog een klein
pastoraal gesprek zal houden ter voorbereiding.

H.MISSEN
Zondag 8 september: 10.30 uur Volkszang
Zondag 15 september: Corneliuszegen

10.30 uur Cantate
Zondag 22 september 10.30 uur Volkszang
Zondag 29 september: gezinsviering/dierenzegening

10.30 uur The Voices of Kids
Zondag 6 oktober: viering met ziekenzalving

10.30 uur Volkszang
Zondag  13 oktober: 10.30 uur Cantate

ZOEKERTJES

INTERIEURVERZORGSTER GEZOCHT

Ben jij een wonder met schoonmaakdoeken?

Binnen Fysiosittard zijn wij op zoek naar

een interieurverzorgster

De werkzaamheden zullen plaatsvinden
na 21:00 uur of voor 8:00 uur.

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem dan contact op via 046-4513965

of mail naar info@fysiosittard.nl

***

BURENDAG

Op zaterdag 28 september wordt in de Baandertweg
in Overhoven a.s. een Burendag georganiseerd

in de vorm van een garagesale.
Heel mooi om buurtbewoners

met elkaar in contact te brengen.

Interesse?
We nodigen u graag uit om langs te komen.
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INMIDDELS VERTROUWD

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD
Winkelcentrum Limbrichterveld, Dempseystraat 34-36, 6135 CH Sittard

tel. 4528099    www.apotheeklimbrichterveld.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30- 18.00 uur,

zaterdag  van 9.00-13.00 uur
Buiten de openingstijden kunt U terecht bij de OMC dienstapotheek aan het
Dr. H van der Hoffplein 1 te Sittard, tel. 4105426
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WIJKSTEUNPUNT
GELDERHOF

Gelderhof 1, Sittard

KOM ERBIJ!

1 oktober t/m 7 oktober 2019:
Landelijke week ‘Eén tegen eenzaamheid’!

Wijksteunpunt Gelderhof doet natuurlijk mee.
Bent u er ook bij?

Programma
Dinsdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur:

Opening van Het reparatiehoekje
(vanaf nu elke 1e dinsdagochtend vd maand)

Aftrap van een buurtinitiatief  met als doestelling:
repareren i.p.v. weggooien.

Kleine meubeltjes / elektro apparatuur stuk?
Geef uw spullen een nieuwe kans!

Weggooien kan altijd nog.
Wij bekijken samen met u of reparatie mogelijk is.

Dinsdag 1 oktober van 14.00 tot 16.00 uur:
Mantelzorgers ontmoet elkaar

Interactieve bijeenkomst voor mantelzorgers.
Meer informatie over deze bijeenkomst?

Neem contact op met
Elly Pijls T.06-22051915/Renata Jednorog  T.06-40919255

Woensdag 2 oktober van 14.00 tot 17.00 uur:
Oktoberfest  (i.s.m. KBO Overhoven)

Als voorproefje op de 15e editie van het groots
opgezette Oktoberfest.

Met medewerking van Ricky Lee en Thijs Olijve.

Donderdag 3 oktober van 10.00 tot 12.00 uur:
EHBO (voor en door ouderen)

Praktische, interactieve aanpak.

Donderdag 3 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Limburg 75 jaar bevrijd:

Documentaire “De akkers van Margraten”
Aangrijpend verhaal over ontstaan en ontwikkelingen

omtrent de begraafplaats.

Vrijdag 4 oktober van 12.00 tot 18.00 uur:
Limburg 75 jaar bevrijd: Bezoek  aan Margraten
Samen bezoeken we deze  begraafplaats om onze

bevrijders te eren.
12.00: kleine lunch in Gelderhof

13.00: vertrek van de bus naar Margraten
16.00: Retour naar Gelderhof voor  een nazit met

koffie en vlaai.
Eigen bijdrage:  10.00 alles inclusief,

aanmelden zo snel mogelijk.

Zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur:
Muziek en meezingmiddag

(i.s.m. Leif en Leid Overhoven)

Met optreden / muzikale ondersteuning
van een troubadour.

Zondag 6 oktober van 14.00 tot 17.00 uur:
Oud Hollandsche spellen (i.s.m. Leif en Leid Overhoven)

Op de nostalgische toer met de allerleukste spellen
van weleer.

Maandag 7 oktober van 13.30 tot 16.30 uur:
Creamiddag: Breng eens een zonnetje onder de mensen

Zonnetjes creëren, leuk voor jezelf,
óf om weg te schenken.

Er is vast wel iemand die ’n extra straaltje zon
kan gebruiken.

Informatie / aanmelden voor deze activiteiten?

Bel of mail ons!
Gertie de Klein: T. 06-13370258

E. gdklein@piw.nl  of kom langs, de koffie staat klaar!

Wijksteunpunt Gelderhof 1 te Overhoven Sittard
Tel.  046-4587857

KATTEBELLETJE

Blijheid
Mijn vakantie werd voor een flink deel ingevuld met
ontmoetingen met mensen die ik al een tijdje niet gezien
had. Dat was fijn.
Zo was er een tante waar ik niet zo heel vaak kom. Ik kon
haar vol trots onze jongste kleindochter laten
bewonderen. We waren kort daarvoor samen naar een
andere tante geweest en ook samen op de foto gegaan. Ik
bracht haar een afdruk van deze foto. Ze hebben veel
betekend in mijn jeugd. Als ik er kom heb ik weer even het
gevoel het kleine meisje te zijn. Dat slaat nergens op. Ze
zijn allebei oud en hebben ook wel zorg nodig. Maar toch
voelt het zo voor mij. 

Zo was ik deze week ook aan het werk bij iemand die ik
niet echt kende. Op een gegeven moment legde ze even
een hand op mijn arm en glimlachte naar me. Dat was voor
mij genoeg. Ik deed mijn werk rustig en met plezier.

Gisteren pasten we op de kleinkinderen. Dat is druk maar
altijd een genoegen. De kleine meid van 5 maanden begint
ook alweer te kraaien en te trappelen. En ze is hoogst
geïnteresseerd als wij in gesprek zijn. Het koppie draait
van de ene kant naar de andere en ze wil niets missen.
De kleine man van bijna twee kan heerlijk op mijn schoot
kruipen en tegen me aanliggen. En zijn grote broer begint
al een stoere kerel te worden, die af en toe zo lekker gek
kan doen dat we erg moeten lachen. En onze grote meid
spande gisteren de kroon.
Buiten kwam ze naar me toe voordat ze naar huis gingen
en zei: “Oma ik hou van je”. Ik kon haar zo opeten.

Ik heb me aangewend om niet meer naar het nieuws te
kijken. Ik werp een vluchtige blik in de krant en hoor links
en rechts wel hoe het staat met het wereldnieuws. Ik leg
aan anderen uit dan ik er genoeg van heb om zo eenzijdig
geïnformeerd te worden. Negatieve dingen zijn
spectaculair en worden uitgebreid besproken. Oorlog,
rampen, hongersnood. Het maakt je onmachtig.
Ik ben ooit naar een tweewekelijkse cursus geweest van
een Amerikaanse christelijke psycholoog, Jim Wilder. Hij
begon met ons een opdracht te geven. Hij noemde dat:
5 minuten vreugde en 5 minuten danken. Dat wil zeggen
dat je elke dag 5minuten nadenkt over de dingen die er
zijn om dankbaar voor te zijn. En dat je elke dag nadenkt
over de positieve ontmoetingen die je hebt gehad.
Bijvoorbeeld de mevrouw die haar hand op mijn arm legde
en naar me glimlachte. Dat is vreugde.
Ik ben die oefening blijven doen en af en toe schrijf ik het
op in kleine notitieboekjes. Ik heb al een aardige
verzameling en kijk af en toe terug als ik niet zo goed in
mijn vel zit.
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AUTORIJDEN ZONDER RIJBEWIJS

Verkoop en reparatie van alle merken brommobielen,
nieuw en gebruikt, personen- en bestelauto’s

Crombeen Autocenter
Officieel Bellier Dealer

45 KM auto’s

Langs de Hey 13 - Sittard
Industrieterrein Noord
Tel. 046 - 458 38 38
www.crombeenautocenter.nl

SCHILDERSBEDRIJF
JOCHEM BOSHUIS

Voor al uw binnen- en buitenwerk
Kromstraat 60
6133 AC Sittard
Tel: 046-4587996

Graafwerkzaamheden - Machinistenverhuur
Bestratingen - Bomen rooien - Tuinaanleg

Denny Jessen
Bergerweg 48, 6142 AC  Einighausen

Medisch Centrum
Overhoven-Hoogveld

Dr. Philipsstraat 2 B
6136 XZ Sittard

Baandert
Henri Weltersstraat 72

6136 KE  Sittard

Contactinfo
046 - 451 3965

info@fysiosittard.nl
www.fysiosittard.nl

Apotheek
Overhoven-Hoogveld

 Herhaalservice
 Pilservice
 Diabetesservice
 Reizigersadvies

www.apotheekoverhoven-hoogveld.nl

Dr. Philipsstraat 2a, 6136 XZ Sittard
T:  046-4584950     F:  046-4516399

info@apotheekoverhoven-hoogveld.nl
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Hallo, daar
ben ik weer!

Ik schrijf nog één
stukje voor jullie,
want na de zomer
ga ik naar de mid-
delbare school.
Afgelopen weken
waren mijn laatste
dagen op Basis-
school Overhoven
en dat vind ik heel
erg jammer. Ik zat
bijvoorbeeld 9 jaar
in de klas met mijn beste vriend Teun. En nu moeten we
uit elkaar, omdat we naar verschillende scholen gaan.
Vlak voor het einde van dit schooljaar ben ik op
schoolkamp geweest met groep 8. Het was super leuk! De
eerste dag hadden we speurtocht in Thorn met de
gemaakte groepjes. In mijn groepje zaten: Godswill, Finn
Leers, Amira en Rania. We noemden ons groepje
NAAMLOOS, omdat we zo snel geen naam konden
verzinnen.
Na de speurtocht gingen we wat eten en drinken. We
waren nog steeds niet op het kamp zelf. Na het eten
besloten twee kinderen met de gewone kleren aan in de
Maas te springen en de rest ging er natuurlijk achteraan!
Daarna gingen we dan eindelijk naar Hunsel om naar het
kamp te gaan. Die eerste avond gingen we pas om 02:30
uur naar bed, maar pas nadat we kussengevecht hadden
gedaan!
De dag erna waren we natuurlijk heel erg moe en we
moesten vroeg gaan ontbijten. Daarna gingen we
zwemmen bij de IJzeren Man in Weert. Dat was ook heel
gezellig! Toen we terug kwamen van het zwemmen gingen
we frietjes eten en daarna was het tijd voor de disco
avond. Die avond moest elk groepje optreden voor
iedereen. Ons groepje had een dansje bedacht. We
hadden die avond lekker veel plezier en veel gedanst!
Toen was toch echt de laatste dag van ons schoolkamp
aangebroken. We hadden een watergevecht gedaan en we
zijn gaan kanoën en daarna volleyballen met iedereen, was
super leuk. De laatste activiteit was midget golfen in
Stevensweert. Ook dat was heel leuk om te doen samen en
we mochten een ijsje uitzoeken. Toen werden er prijzen
uitgedeeld voor de grootste mond, de grootste eter en de
beste danser. Ik had de prijs voor de beste danser
gewonnen en samen met mijn vriendinnetje de prijs voor
het meest verliefde koppel. Daarna moesten we toch echt
naar huis en dat vond iedereen super jammer!
Op de laatste schooldag hadden we ‘s avonds het
eindfeest op school. We hebben de ouders al onze
optredens laten zien en we hebben veel gelachen en
plezier gehad. Aan het eind van de avond werden we
letterlijk de school uitgegooid door meester Sander en
meester Bart, dat was heel speciaal! Nadat iedereen eruit
gegooid was, gingen we met de hele klas naar de
speelplaats en daar hebben we samen gehuild. We
hebben met onze klas 7 jaar lang bij elkaar gezeten, dan is
het afscheid best even moeilijk.
Ik ga groep 8 echt missen en ik heb veel plezier gehad met
jullie. Maar er is een tijd van
komen en een tijd van gaan. Ik ga
jullie super erg missen en
iedereen heel veel succes op de
middelbare school!
Love naar jullie groep 8 !!!

Amira, Jelka en Finn,

Bedankt voor de leuke stukjes, die jullie voor de
Kinderhoek geschreven hebben dit schooljaar.
Ze waren super!
We wensen jullie heel veel succes en plezier op jullie
nieuwe scholen.

Redactie Wijkblad Overhoven.

DE KINDERHOEK

KINDERKOOR
“THE VOICES OF KIDS’

ZOEKT LEDEN!

In onze gemeente Sittard-Geleen bestaat er een heel leuk
en sprankelend kinderkoor: “The Voices of Kids”.
Wij zijn op zoek naar kinderen die in ons kinderkoor
willen komen zingen!

Wij zijn een heel gezellig kinderkoor. Naast zingen
ondernemen wij regelmatig leuke activiteiten zoals
uitstapjes, zomerkamp, Sint Nicolaasviering, Kerstviering,
Carnaval, Paasviering, etc.
Bij ons kinderkoor leer je zingen en de techniek ervan.
Maar daarnaast leer je ook ‘samen zingen’ met de andere
kinderen en je leert informatie over de ‘muziek’.
Wij treden ongeveer 10x per jaar op. Wij zingen regelmatig
in de kerk, maar ook in bejaardenhuizen, het ziekenhuis en
bij de wijkfeesten. Met elkaar zing je dan voor andere
mensen en dat is leuk om te doen. Ons repertoire bestaat
uit swingvolle liedjes, maar ook liedjes van Marco
Borsato, Claudia de Breij, Limburgstalige liedjes en
Carnavalsliedjes.
Je krijgt professionele begeleiding van een dirigent. En
wie weet ben je misschien wel een groot talent?
Wij repeteren iedere vrijdagavond van 19.30 uur t/m
20.15 uur in het parochiezaaltje van de H. Hart kerk te
Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard).
Is vrijdag als repetitiedag een probleem? Dan ben je
iedere zaterdag welkom op de repetitie van 12.35 uur t/m
13.20 uur in de ‘Zaterdag Middag Club’ (ZMC) te Sittard
(Leyenbroekerweg 31, 6132 CA Sittard.
Let op: na 7 september verhuist de ZMC naar een nieuw
adres in Sittard. Dit nieuwe adres is nog niet bekend. Bij
interesse voor deelname koor, neem contact met ons op
en wij geven u het adres door.)

Tijdens schoolvakanties heeft het koor vrij.
Je hoeft géén kennis van muziek te hebben of al goed
kunnen te zingen. Dit leer je allemaal bij ons kinderkoor.
Want wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan zingen!
Muziek maken met je eigen stem is heel bijzonder! Speel je
al een instrument? Neem het instrument mee naar onze
repetities en uitvoeringen.  Er zijn altijd liedjes waarbij je
mee kan spelen.
Deelname aan ons kinderkoor is GEHEEL GRATIS!

Kom eens een keertje vrijblijvend kijken naar onze
repetitie op een vrijdagavond of zaterdagmiddag en neem
contact op met dirigent Efrem Verleng, telefoon
06-30567774
Email: efremverleng@planet.nl
Je bent van harte welkom!

Efrem Verleng,
dirigent

Facebook: Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ Sittard
Website: www.voicesofkids.123website.nl
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SLAGERIJ
R. SWIATALSKI

Fondue- en
gourmetschalen

Barbecue’s

Heistraat 32
OVERHOVEN

tel. 046-4529952

Peter
Heistraat 48

06-20291447
frites, snacks, frisdrank, ijs, snoep

Bestratingen

U vindt bij mij een andere kijk op uw ziekte
en een nieuwe aanpak van uw klachten

Marjan Lebon
drs. geneeskunde - geestelijk gezondheidswetenschapper

Hillenraedtstraat 29, 6136 BR Sittard Tel.: 06 38497674
Email: marjanlebon@polks.nl

www. polks.nl

Neem contact op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.

* vakkundig advies  * verkoop  * aanleg
www.bosmanbestrating.nl

Industriestraat 33, 6135 KG Sittard

Tel.:046-4527829

Specialist in sierbestratingen!

 Advocaat in Sittard sinds 1981
 Advies, begeleiding en procedures
 Letselschade-specialist
 Verkeerszaken en ongevalskwesties
 Strafrecht-algemeen en jeugdrecht
 Schadezaken en slachtofferhulp
 Bedrijfsongevallen
 Ontslag en uitkeringen
 Zaken over WAO/WIA, WW, Bijstandswet

(Pw)
 Echtscheiding/samen scheiden/familie

recht

 Kort telefonisch advies is gratis
 Eerste mondeling consult op kantoor

tegen verlaagd tarief
 Bel: 046 – 452 88 99

of zie www.mrvanheugten.nl


